
‘Ik kan niet zijn, als jij niet bent’      

            

              
 

 

Dit was de ervaring tijdens de jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum 

(NCF). Zo’n veertig leiders kwamen samen uit Nederland en Belgie, vanuit een 

breed scala van kerkgenootschappen, geloofsgemeenschappen en interkerkelijke 

organisaties.  De retraite, met het thema ‘Samen geroepen en uitgedaagd’,  

vond plaats op 14 en 15 juni 2023 in het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.  

 

Gevoed door drie lezingen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Daarbij gaf 

de uitspraak van paus Franciscus een duidelijke roeping en uitgedaging:  

‘Eenheid neemt conflicten niet weg en wist contrasten niet uit. De verschillende 

christelijke gemeenschappen zijn niet tot concurrentie maar tot samenwerking 

geroepen. Wanneer wij samen op weg gaan, samen bidden, samenwerken in de 

verkondiging van het Evangelie en dienstbaarheid aan verschoppelingen, zijn wij 

reeds één. Alle theologische en kerkelijke verschillen die christenen nog verdelen, 

zullen alleen op deze weg overschreden worden.’  

 

Vanuit de gesprekken verdiepte de roeping en de uitdaging dat ‘ik er niet kan zijn, 

als jij niet bent’. De kerk is het lichaam van Christus. Dit geldt voor elke 

geloofsgemeenschap afzonderlijk, maar niet minder voor de kerk in haar geheel. In 

dit lichaam kan geen lid ontbreken, de afzonderlijke leden hebben elkaar nodig.  

 

Daarbij kwamen we tot de ontdekking, dat als God naar de kerk in een bepaalde 

plaats kijkt, Hij slechts één kerk ziet: het lichaam van Christus. In dit lichaam kan 

geen lid gemist kan worden.‘Ik kan niet zijn, als jij niet bent’. We zijn samen het 

lichaam van Christus. Dit daagt ons uit om Christus te zoeken in de ander, ook in de 

ander die in een andere (kerkelijke) traditie staat dan ik.  

 

Terugkijkend op de retraite weten en voelen we ons samen uitgedaagd.  

Om deze eenheid zichtbaar te maken in een wereld die meer verdeeld is dan ooit.  

Om God te zoeken waar Hij ons allang voor is.  

Om kerk te zijn waar mensen zijn; in hun eigenheid, vreugde en nood.  

Om hoop te leven, juist in onze tijd waarin uitzichtloosheid en hopeloosheid veel 

jongeren en ouderen moedeloos maakt. We worden uitgedaagd tot een bediening 

van hoop!  

 



Wij roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om samen met ons deze weg van 

eenheid te gaan. Omdat:   

● ‘ik niet kan zijn, als jij niet bent’ 

● geen enkele kerk op zichzelf het gehele lichaam van Christus is 

● de liefde van Christus ons samenbindt. ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in 

Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk’ (Kolossenzen 1:17-18).   

 

Stuurgroep NCF 


